Geboden toegang voor onbevoegden

In mei of begin juni wordt er aan het begin van de Maredijk een grote ‘buurtpoort’ gebouwd,
die heel Leiden duidelijk maakt dat er in de Maredijkbuurt iets aan de hand is.

Het wordt geen stadspoort met kantelen o.i.d., want al heeft de buurt dan misschien wel altijd
een beetje apart gelegen (tot 1896 binnen de gemeente Oegstgeest, sindsdien binnen Leiden),
een apart stadje is het natuurlijk nooit geweest.

Toen de buurt in 1613 werd opgericht was het gedeelte tussen Aloélaan, Rijnsburgersingel,
Marislaan en Maredijk een particulier tuinencomplex. Niet alleen de tuinen en tussengelegen
sloten waren particulier eigendom, maar ook de Aloélaan en de Marislaan zelf. Deze laantjes
waren gedeeld eigendom van alle tuineigenaars, d.w.z. dat alle ‘ingelanden’ er vrij gebruik
van mochten maken maar buitenstaanders niet. Om vreemdelingen te weren van het tuinen-
complex ‘De Aloélaanen’ werden er enkele afsluitbare toegangspoorten gebouwd, o0.a. één op
de hoek Aloélaan/Maredijk en één op de hoek Marislaan/Rijnsburgersingel. Het waren kleine
houten poorten met een afsluitbare deur erin die ’s avonds op slot ging en de volgende
ochtend weer geopend werd. Eén van de tuineigenaars had de taak de poorten dagelijks te
openen en te sluiten, waarvoor hij een kleine vergoeding kreeg.
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Poort op de hoek Aloélaan/Maredijk Poort op de hoek Marislaan/Singel

Toen de Eeuwfeestcommissie bezig was met het ontwikkelen van plannen voor het eeuwfeest,
kwam de gedachte op om de buurt in juni 2013 opnieuw van één of meer van dergelijke
poorten te voorzien. Dankzij een aannemer en twee kunstenaars uit de Maredijkbuurt (van wie
de namen zeker bekend worden gemaakt) gaat dat dus ook werkelijk gebeuren. Omdat de
oorspronkelijke plaats van de poorten niet meer zo toepasselijk is, is gekozen voor één (grote)
buurtpoort aan het begin van de Maredijk. Als je binnenkort vanaf de Rijnsburgersingel de
Maredijk in rijdt of loopt, kom je er vanzelf onderdoor. Daar is geen toestemming van de
grondeigenaren voor nodig. ;)

Moge in elk geval duidelijk zijn dat de nieuwe buurtpoort niet alleen de aandacht wil vestigen
op het eeuwfeest, maar ook een historische basis heeft. Het meest wezenlijke verschil tussen
de vroegere poortjes en de nieuwe poort is wellicht dat de nieuwe poort niet bedoeld is om
niet-buurtbewoners te weren maar juist om iedereen te verwelkomen bij het eeuwfeest!
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