
Over dit boek
Op 24 januari 2013 was het exact 400 jaar geleden dat de basis werd gelegd voor de Maredijkbuurt 
(niet te verwarren met Maredorp of Marewijk). Daarmee is de Maredijkbuurt nu één van de oudste 
buurten van Leiden buiten de singels. 
Voornoemd jubileum vormde de aanleiding voor vele festiviteiten in het jaar 2013, waaronder de 
uitgave van dit rijk geïllustreerde boek over de geschiedenis van de buurt.
In dit deel komen allereerst de oorsprong en de verdere ontwikkeling van de buurt ter sprake. Daarna 
wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het grondgebied, van de grensrivier de Mare resp. 
de Haarlemmertrekvaart, van de 800-jarige Maredijk en van het 400-jarige tuinencomplex ‘De 
Aloëlaanen’ waarmee de buurt eigenlijk begonnen is. Tussendoor wordt er enige aandacht besteed aan 
enkele families die vroeger veel met de buurt te maken gehad hebben, met name de families De Bont 
alias Bontius, Couvée en Van Hoeken. Maar er is nog veel meer wetenswaardigs te vertellen...
Omdat het grondgebied van de buurt, de Mare en de Maredijk in het verleden verder reikten dan de 
huidige buurtgrenzen, kan de geschiedenis van de buurt niet los gezien worden van ontwikkelingen 
elders in Leiden, Oegstgeest, Rijnland en het gewest Holland. Daarom komen ook die, voorzover 
nodig, ter sprake. Dit betekent dat het boek niet alleen bij elke (oud-)inwoner van de Maredijkbuurt in 
de boekenkast thuis hoort, maar zeker ook interessant is voor anderen die belangstelling hebben voor 
de geschiedenis van deze regio.


